Beste ouders
Beste leerlingen

Onze school, Regina Pacis, is gesticht door de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. Ons
christelijk opvoedingsproject is gebaseerd op het werk van Lodewijk Donche. Hij leefde vanuit een
bewogenheid die andere mensen, zelfs tot op vandaag, in beweging zet en koos onvoorwaardelijk
voor een leven in dienst van de armen van zijn tijd. In navolging van Jezus had Donche een
fundamenteel vertrouwen in de mens en zijn mogelijkheden. Dit vertrouwen willen we als vertrekpunt
nemen voor onze schoolwerking.

De begeleiding van onze leerlingen verloopt des te beter naarmate leerlingen zich thuis voelen in de
school; wederzijds respect, verdraagzaamheid, geduld en vertrouwen, hartelijkheid zijn daarbij zeer
belangrijk. In het boeiende en leerrijke schoolleven maken we ook tijd om even stil te worden. In
eigentijdse bezinningen en vieringen willen we het evangelie tot leven brengen als één groot verhaal
over onszelf en de medemens.

Wij trachten jongeren een groeiende verantwoordelijkheid te geven en nodigen hen uit om mee te
werken aan het goede reilen en zeilen van de minimaatschappij die onze school is. We bieden onze
jongeren kansen om te kunnen groeien tot kritische jonge mensen die, bewust en met de nodige dosis
zelfvertrouwen, stappen durven zetten in een volwassen wereld. We wensen onze leerlingen veel
succes in de weg die voor hen ligt en hopen dat zij op school en in de maatschappij voldoening en
geluk vinden en kunnen bijdragen tot een rechtvaardige samenleving.
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